50 jaar c.k.v. Sagitta

Ik heb geprobeerd om het ontstaan van Sagitta, en wat er daama allemaal is gedaan om te
komen waar we nu zijn te beschrijven.

Eerst een soort index van wat ik beschreven heb.

De oprichting van de C K.V.Sagitta, de werkwijze voor 1971, de werkwijze na 1971,
sponsoring, aanleg sportpark Reyerpark, Bouw clubhuis, oprichting Jeu de boules, aanleg
kunstgras met alle afsluitingen, Samenwerking om een subsidie te krijgen voor de
vernieuwing van de verwarmingsketei bij de Rabobank, groei aantal leden, bouw en
renovatie kieedkamers, alert ziin wat bestuurssamensteliing betreft, allerlei neven activiteiten
en waardering voor mensen die wat betekend hebben voor de vereniging.

Sagitta is 17 april 1957 opgericht door Ton Zevenbergen, zoon van de hoofdonderwijzer van
de toenmalige dr.Kuiperschool. Ik woonde toen nog niet in Ridderkerk dus hoe de ciub toen
reilde en zeilde weet ik alleen van horen zeggen. Ik weet dat er gespeeid werd op een
weiland bij de watertoren aan de Molendijk, ik heb begrepen dat de club op bepaalde tijden
wankelde door de dreiging van een leden tekort, dat er altiid wel financigle problemen waren,
dat er nauwelijks materiaal was en dat er niet gedoucht kon worden, maar ondanks dat men
zich met alles moest behelpen, moet de sfeer uitstekend geweest zijn. In 1961 werd het
huidige sporipark aangelegd en wist men de gemeente te overtuigen dat de club het
bestaansrecht wel bewezen had, en dat zij ook graag een plaats op het nieuwe sportpark
wilden innemen. Het sportpark ging toen bewoond worden door R.V.V.H, Slikkerveer en
Sagitta, in 1969 kwam Ten Donck daar nog bij. Er was een kantine die eigendom was van
de gemeente, die beheerd werd door de familie Punt van St.Joris, waar 2 kleedkamers bij
waren die door Sagitta en Ten Donck gezamenlijk gebruikt werden. Financieel was het ook
geen vetpot, van de contributie alleen kon de club niet draaien. De werkwijze was toen zo,
als de bodem van de clubkas in zicht kwam, werd er een grote verloting gehouden. De
opbrengst daarvan was tussen de f. 1000 en f 2000 waar men dan weer een paar jaar mee
vooruit kon, vervolgens werd dit om de paar jaar herhaald. Het is nu 36 jaar geleden in 1971
dus, dat Bas Boomgaarts en ik zelf werden gevraagd zitting te nemen in het bestuur, wij
hebben toen meteen laten weten dat wij vonden dat de vereniging naar ons idee te veel op
zijn boerenfiuitjes bestuurd werd, dat we wel bereid waren zitting te nemen in het bestuur
mits er op een meer zakelijke manier gewerkt zou worden, in elk gevai op het financiéle
viak. We hadden beiden al enige bestuurservaring, Bas ais penningmeester bij de speeltuin
vereniging in Bolnes, en als O.R lid bij de scheepswerf waar hij werkte. Ik zeff vijf jaar bij
Korfbal vereniging de Zwervers uit Dordrecht, en acht jaar bij het tamboer en pijpercorps
eveneens uit Dordrecht. Bas Oudijn betitelde ons al gouw tot het paar apart we deden dan
ook heel veel samen. Van emancipatie had men bij Sagitta nog nooit gehoord, het bestuur
bestond dan ook alleen it mannen, maar dat het allemaal mensen waren die de club vooruit
wilden helpen blijkt wel uit het feit dat bijna al die personen nog steeds, (sommige elke week
anderen met een bepaalde regelmaat) bij de vereniging te vinden zijn. Het bestuur bestond
toen uit de volgende personen Bas Oudijn, Bas Boomgaards, Dries de Jong, Rokus Huizer,
Wim Geenen, Piet v.d. Steen en Sjaak Oosthoek, Adrie Lagendiik, en mijn persoon. Enkele
jaren later kwam Ineke Havelaar het bestuur versterken, Nog weer later Gerdien den Butter.
En hiermee was de emancipatie bij Sagitta niet meer weg te denken. De eerste drie
genoemden zijn helaas veel te jong overleden, maar ook zij waren tot het laatst toe bij de
club te vinden. In deze samenstelling is dit het langst zittende bestuur in de historie van de
club geweest. Ik durf te stellen dat dit bestuur de basis heeft gelegd voor wat Sagitta nu is.
We maakten toen nog steeds gebruik van de gemeentelijke kantine. We hadden acht korven
en acht ballen die werden na elke training en elke wedstrijd door Bas mee naar huis
genomen om te voorkomen dat ze zoek zouden raken. De vereniging telde in totaal aan
senioren junioren en aspiranten 113 leden. De voetbalclubs Rijsoord en Boines waren de
enige sportverenigingen in Ridderkerk die een eigen clubhuis hadden, dat wij dat niet
hadden vond ik een groot manco en stelde voor dat we moesten proberen om dat ook
gerealiseerd te krijgen. Dat heeft toen wel wat bluf en overredingskracht gekost om de
andere bestuursleden, de noodzaak en de haalbaarheid van dit plan te iaten inzien. Bij een




voetbalvereniging in de Alblasserwaard was enkele maanden daarvoor een nieuw houten
clubhuis geopend, dat was voor die tijd al heet wat, daar zijn we dus gaan kijken. De prijs
vaor een dergelijk gebouw was f.16000 als wij ook iets dergelijks wilden bouwen moest er
dus driftig gespaard worden. In dat jaar zijn we op zoek gegaan naar onze allereerste
sponsor. in die tiid speelde Barbara de Jong { echtgenote van Frank de Jong ) eigenaar van
garage de Waal uit Rijsoord bij Sagitta, die heb ik toen gepolst en die vond het wel moedig
van ons dat we als eerste korfbalvereniging in Ridderkerk een eigen clubhuis wilden bouwen,
en stelde voor sponsor te willen worden voor f.1500 per jaar. Daarbij zegde hij toe ook mee
te willen werken aan acties die we al in voorbereiding hadden. De eerste actie waar hij aan
heeft meegewerkt heeft was de verkoop van balpennen, dat ging als voigt wij kochten 3000
balpennen die inclusief B.T.W. f. 0,50 per stuk kosten die waren bedrukt met de naam
Datsun - Sagitta. Hij kreeg dan de rekening en wij betaalden aan hem contant £.0,25 per
balpen, de B.T.W kreeg hij terug van de fiscus het restant kon hij bij de belasting opvoeren
als reclame uitgaven. Wij verkochten die toen voor f.1,00 per stuk. Netto winst dus f.2250,00.
We hebben dit diverse malen herhaald 0.a. met portemonneetjes, kammetjes, ook haalden
we in november 10000 kerstkaarten a £.0,04 per kaart in Belgié daarvan deden we er dan 10
in een enveloppe, en verkochten die dan voor .1,50 weer f.1100,00. Alle leden zagen de
noodzaak van een eigen clubhuis wel in en iedereen deed dan ook mee om alle acties tot
een goed einde te brengen. Het was inmiddels 1972 we dachten toen, we maken een
voorlopig schetsje en gaan daar mee naar de gemeente om een bouwvergunning aan te
vragen, met de bedoeling te gaan bouwen op de plaats waar ons huidige clubhuis nu staat.
Daar kregen we te horen dat we geen bouwvergunning kregen. Dat was een fikse
tegenvaller, achteraf bekeken is het maar gelukkig dat we die bouwvergunning toen niet
gekregen hebben, want anders had er nu geen stenen maar een houten gebouw gestaan.
We zijn toch driftig door gegaan met allerlei acties om dat we er van uitgingen dat onze wens
om een eigen clubhuis te bouwen ooit wel een keer in vervulling zou gaan. In 1874 hebben
we wat bestuurswisselingen gehad Bas Oudijn werd wedstrijd secretaris en mijn persoon
nam het voorzittersschap van hem over, omdat er enkele nieuwe verenigingen bijgekomen
waren en de bestaande clubs alsmaar groter werden { ook bij Sagitta was het aantal leden
bijna verdubbeld ) werd door de gemeente besloten om er nog een sportpark bij aan te
leggen, het huidige Reyerpark. Twee verenigingen moesten dus verhuizen van het
sportpark Ridderkerk naar het nieuwe sportpark Reyerpark. Sagitta en R.V.V.H. gaven te
kennen op het oude nest te willen blijven, Slikkerveer en Ten Donck wilden graag verhuizen,
en zo geschiede. Toen zagen we onze kans schoon om opnieuw een bouwvergunning aan
te vragen, omdat de verhuizende verenigingen ook de wens te kennen hadden gegeven om
een eigen clubhuis te bouwen op hun nieuwe stek daar was al toestemming voor gegeven.
Nog voor er begonnen was met het aanleggen van het Reyerpark konden wij met de bouw
van ons cluphuis beginnen. We hadden omdat we doorgespaard hadden £.60,000 in kas dus
werd besloten om in plaats van een houten een stenen gebouw neer te zetten, temeer omdat
wij afleen het clubhuis behoefden te financieren de kleedkamers en alles wat daar bij hoorde
werd door de gemeente betaald. Het is natuurlijk altijd gemakkelijk als je wat connecties heb
zo had Wim Geene die met Architect Schneiders, die zegde toe om het gedeelte wat wij
moesten betalen gratis te tekenen, en alleen het deel van de kleedkamers bij der gemeente
in rekening te brengen. Ondanks al die meevallers hadden we toch nog £.80000 nodig om
alles gerealiseerd te krijgen wat wij voor ogen hadden. Geen nood omdat de gemeente
garant stond was de Rabobank bereid dit bedrag voor ons te financieren, voor dat bedrag
behoefden we geen hypotheek af te sluiten, maar kregen we tegen gunstige voorwaarden
een lopende rekening waar we een jaarlijks een minimum bedrag van af moesten lossen en
waar we verder net zoveel als we maar wilden extra konden aflossen. Er werd een
bouwcommissie in het leven gercepen die alles regelde en nauwgezet controle hield over de
gehele bouw. Er was ook een interieur commissie bestaande uit Ineke v. Gent en Cock
Stehouwer. In 1977 werd ons clubhuis geopend, door de oprichter van de club de heer
Zevenbergen. Het Reyerpark was nog niet klaar, maar R.V.V.H. wilde op de plaats waar het
gemeente gebouw stond ook snel gaan bouwen met het gevolg dat zij en Slikkerveer en Ten
Donck geen kleedruimte en geen kantine meer hadden. Wij hebben toen aangeboden dat




R.V.V.H. zaterdags twee van onze kieedkamers konden gebruiken en Slikkerveer kon ze
zondags alle vier gebruiken, uiteraard tegen betaling, Zondags waren wij niet op het
sportpark dan was de kantine dus dicht, Zaterdags als R.V.V.H. speelde kwamen hun
supporters bij ons in de kantine wat gebruiken, het eerste jaar was het wel heel druk maar
financieel werd er goed geboerd, dus werd er meteen flink afgelost. In die tijd was er in de
sportraad (waar ik namens de Ridderkerkse korfbal verenigingen acht jaar deel van uit
gemaakt heb ) beslist dat alle verenigingen rectame borden mochten hangen op het terrein
van R.\V.V.H. Binnen een jaar hadden wij 30 borden hangen die bij elkaar per jaar £.3600,00
opleverden. In de kortste keren hadden we het clubhuis dus schuldenvrii, daarna hebben we
nog een reserve kapitaaltje bij elkaar gespaard om e.v. tegenvallers op fe kunnen vangen,
wat er heden ten dage nog is. In 1982 bestond de club 25 jaar dat hebben we uitbundig
gevierd met een feest in de toenmalige bovenzaal van café sport van de familie Heyman.
Ook hebben we toen een huis aan huis krant uitgegeven waarin we het gehele reilen en
zeilen van de club beschreven hebben. Alle kosten daarvan zijn toen door advertentie
inkomsten betaald. Toen garage de Waal stopte met sponsoring van de club, werd Rob van
Werkhoven bereid gevonden de club te sponsoren, in 1995 moesten we weer een nieuwe
hoofdsponsor zoeken dit keer werd het Plaisier interieur, zij hebben nu te kennen gegeven te
stoppen met sponsoren, dit is natuurlijk heel jammer maar ik denk dat we ons gelukkig
mogen prijzen met een sponsor die dit vijitien wilde zijn voor onze club. We hebben nu 35
jaar achtereen een hoofdsponsor gehad, hopelijk vinden we snelf een ander bedrijf die onze
club op deze manier wil steunen. Naast een hoofdsponsor hebben we nog 32 subsponsors
die allen hun steentje bijdragen. In 1995 is de jeu de boules afdeling opgericht, ook die
hebben zich heel voorspoedig ontwikkeld, momenteel hebben zij ongeveer 70 leden, de
afdeling korfbal telt ongeveer 250 leden. In 2001 was er al een aantal korfbalverengingen
waar men al op kunstgras speelde o.a. Bolnes. Ons veld stond voor het volgende jaar op de
nominatie om gerenoveerd te worden, we wisten dat Ten Donck een verzoek zou indienen
om in aanmerking te komen voor de aanleg van kunstgras. Het bestuur heeft toen
sportzaken verzocht de renovatie van ons veld achterwege te laten, en in plaats daarvan ook
kunstgras aan te leggen. Samen met Ten Donck en sportzaken werden er plannen gemaakt
om dit te realiseren. Toen kwam er een kink in de kabel. Hockey club de Waele ging ter
ziele. De gemeente en sportzaken zaten toen in hun maag met een kunstgrasveld en een
clubhuis. Zij hebben toen al het mogelijke gedaan Sagitta te laten verhuizen naar het
Reyerpark het zou hun n.l. goed uitkomen daar R.V.V.H. te kennen had gegeven dat zijons
veld er wel bij wilden hebben en ons clubhuis wilden gaan gebruiken als jeugdhonk. De
gemeente kwam met het voorstel om ons met gesloten beurzen te laten verhuizen naar het
oude clubhuis van de Waele Wij hadden natuurlijk helemaal geen trek om vanaf de
sportlaan midden in de kern van het dorp naar een uithoek te verhuizen. In eerste instantie
waren er drie bestuursleden van Sagitta bij de onderhandelingen betrokken. Toen bleek wat
de bedoeling van de gemeente was wist men bij Sagitta dat er zwaar onderhandeld zou
moeten worden en kwam Arjan met het verzoek of ik die onderhandelingen zou willen
voeren. Hij zij dan ook letterlijk zoals het nu gaat sneeuwen we geheel onder. Ik heb zijn
verzoek aangenomen, mits hij er zelf bij zou biijven en als Wim Geene daar ook aan mee
zou doen. Toen we de eerste vergadering aankwamen werd door de toenmalige directeur
sportzaken de heer v.d. Linden opgemerkt, zo die kormen met een zwaardere delegatie, we
hadden al eerder met hem aan de onderhandelingstafel gezeten dus wist hij dat we niet zo
gemakkelijk uit het veld te slaan waren. Omdat ik niet meer werkte werd besloten dat ik alles
op papier zou bijhouden en dat ik woordvoerder zou zijn bij de onderhandelingen, en zo
geschiede. Toen we van leden van R.V.V.H. hoorden dat de dienst sportzaken al met hun
aan het onderhandelen waren en dat er zelfs al een prijs vaststond voor ons clubhuis
stonden wij op ons achterste benen. Ik heb toen meteen een nogal scherp opgestelde brief
gestuurd naar de gemeente secretaris die voorzitter was van deze vergaderingen en van de
gemeente opdracht had om er alles aan te doen om ons te laten verhuizen. Dat heeft hij mij
niet dank afgenomen dat is nog zeer zacht uitgedrukt, maar hij wist meteen dat we niet met
ons lieten sollen. Wij ziin fatsoenshalve nog wel naar het clubhuis van de Waele wezen
kijken, toen bleek dat het ook nog in een hele slechte staat van onderhoud verkeerde was




het voor ons helemaal over. Toch hield men vol en boden ons f.150000 aan om het gebouw
naar onze eisen op te knappen, en er bij te bouwen wat we aan de sportlaan ook hadden, er
was n.l. geen bestuurskamer en geen materialenhok bij. Dit bedrag was dus totaal
ontoereikend. Die f.150000 die zij ons boden was dus precies het bedrag wat zij voor ons
clubhuis zouden ontvangen van R.V.V.H. Op die manier zou de gehele verhuizing de
gemeente dus niets kosten. Later verhoogden zij het bedrag tot £.250000. Omdat we met dit
nieuwe bedrag niet botweg konden zeggen we vertikken het om hier aan mee te werken,
hebben we de leden op een zaterdag gelegenheid gegeven om het gebouw te bekijken en
daama een bijzondere leden vergadering belegd om de mening van de leden te horen. Het
overgrote deel van de leden stemde tegen een verhuizing. Daarmna hebben we een
aannemer gevraagd een offerte te maken, die kwam uit op £.400000. Hiermee waren we
waar wij wezen wilden. De gemeente vond dit bedrag te hoog en zegde toen toe dat er op
ons oude stekje aan de Sportlaan dan maar kunstgras gelegd moest worden, wat in 2002
dan ook gebeurde. Hiermee was bereikt wat we wilden, we hadden n.lL.van te voren
afgesproken dat we er alles aan zouden doen om aan de Sportlaan te blijven, maar wel zo
dat de relatie tussen Sagitta en sportzaken goed moest blijven, omdat we met ailerlei andere
zaken veel met hun te maken hebben. Het heeft veel moeite gekost maar het is wel gelukt.
Er moesten nog wel behoorlijk wat hobbels genomen worden, Wij gingen er van uit dat we
twee velden zouden krijgen maar men wilde alieen maar een multifunctioneel veld aanleggen
zodat het ook voor schoolsporten gebruikt kon worden En dat R.V.V.H er in de winter ook
gebruik van kon maken, dat hield we!l in dat er dan er meer lampen moesten kemen als wat
wij gepland hadden We zijn uiteindelijk akkoord gegaan met de aanleg van de velden zoals
zij dat wilden, maar wel met de afspraak dat wij voor twee velden huur zouden betalen terwijl
we wel van drie velden gebruik mochten maken. Met de twee velden waarnaar we gevraagd
hadden en twee nieuwe lampen voor de jeu de boules banen kon het geheel zo zonder
kosten aangesloten worden op onze meterkast, maar door de extra lampen die er nu bij
moesten komen waren de elekiriciteit kabels van het transformatorhuisje naar de meterkast
te licht die moesten dus vervangen worden voor zwaardere en door het meerdere
stroomverbruik moest ook de meterkast aangepast worden deze post van £.3000 wilde men
in onze schoenen schuiven maar uiteindelijk hebben zijj die toch betaald, maar toen waren
we er nog niet want toen bleek dat Eneco voor de zwaardere aansluiting f 250 per jaar meer
aan meterhuur zou gaan berekenen, hebben we bij Sporizaken de afspraak gemaakt dat die
£.250 elk jaar van de veldhuur afgetrokken zou worden, dat was dus geregeld. In eerste
instantie was het niet de bedoeling om tussen het voetbalveld en de jeu de boules banen
balvangnetten te plaatsen maar die zijn er op ons aandringen toch gekomen. Dan hadden
we nog een heikel punt we waren al jaren bezig om de ingang naar R.V.V.H. afgesloten te
krijgen. Omdat de ruimte van het tefrein maar net toereikend was om alles gerealiseerd te
krijgen moest ons veld pal tegen het foegangspad gelegd worden zodat onze supporters op
dat zelfde pad zouden staan waar de brommers en fietsen van mensen die naar het
voetballen gingen kijken dan viak achterlangs onze toeschouwers zouden racen, waarmee er
een levensgevaarlike situatie zou ontstaan. Dat zag men gelukkig ook wel in en zodoende
ging onze jarenlange wens in vervulling, de toegang naar R.V.V.H. werd dus eindelijk
afgesloten. Ook werd de grote ingangspoort verieuwd zodat, als we er zelf voor zorgen dat
die op slot blijft als er niemand van ons is, het terrein en het clubhuis van buitenaf moeilijk
bereikbaar is waardoor we e.v. inbrekers buiten de deur kunnen houden. We hebben toen
ook meteen het parkeerterrein voor ons clubhuis autovrij verkiaart omdat dat veel te
gevaarlijk was door de vele fietsen die daar altijd staan. Al deze laatste voorzieningen
hebben we voor een groot dee! te danken aan de medewerking van de directeur
groenvoorziening Kees Kramer, hij zorgde ook dat we alle tegels gratis kregen die we zelf
rondom het veld gelegd hebben. Ook de dienst sportzaken heef veel van onze wensen in
vervulling laten gaan, ook zij stonden in de meeste gevalien achter onze plannen, maar
konden dat niet altijd direct openbaren, zij hadden immers ook met de vertegenwoordiger
van de gemeente te maken die opdracht had om ons met gerichte drang te laten verhuizen.
Als nu de tram pius maar geen roet in het eten gooit anders moeten we alsnog verhuizen dat
zou jammer zijn want een mooiere stek dan we nu hebben kunnen we nooit krijgen. Dat de




verwarmingsketei en de boiler na 28 jaar aan vervanging toe waren wisten we maar al te
goed maar daar is wel geld voor nodig. Ik heb wel eens iemand horen zeggen het geid ligt op
straat maar je moet wel even voor bukken nu is dat bukken niet altijd nodig je ogen en aren
goed open houden is minstens zo belangrijk en klaarblijkelijk had Jolanda dat gedaan, zij
belde mij op een gegeven moment met het verzoek of ik namens Sagitta een bijeenkomst
wilde bijwonen waar de directeur van de Rabo bank zou spreken over sportsponsoring, uit
zijn betoog begreep ik dat er als het goed gespeeld werd er wel wat te halen was, ik heb
hem na de vergadering dan ook aangesproken en hem gevraagd waar we aan moesten
voldoen om in aanmerking te komen voor zo’n sponsoring, er bleek dus een specifiek doel
voor te moeten zijn zoals in ons geval de verwarmingsketel, nu had ik geen connecties met
de Rabobank maar die had de Bergwerf transport wel zij hadden daar dus al een ingang
daarom heb ik met Jolanda afgesproken dat zij contact met de directeur van de Rabo bank
op zou nemen om te trachten ons doel te bereiken, enkele weken later belde Jolanda dat de
ketel en de boiler geplaatst konden worden en dat de rekening € 0000 groot naar de Rabo
bank gestuurd kon worden, hiermee wil ik maar zeggen dat je het beoogde doet in
samenwerking moet zien te bereiken. In 2006 zijn ook alle palen en korven vervangen We
hebben nu 24 aluminium palen met even zoveel kunststof korven die betaald zijn door
sportzaken. Alles bij elkaar hebben we nu ongeveer 200 leden meer als toen we plannen
maakten voor de bouw van het clubhuis. Hiermee is meteen verklaard waarom enkele jaren
geleden bestoten werd om er twee kleedkamers bij te bouwen, en de kantine groter te
maken en de toiletruimte naar de eisen van deze tijd aan te passen. Ook nu was architect
Schneiders bereid het betaalde bedrag van de bouwtekening terug te storten in de vorm van
sponsoring. We weten allemaal dat Ad Ravenstein de leiding op zich genomen heeft om de
nieuwbouw en renovatie van het gehele gebeuren in goede banen te leiden, dit is een
gigantische klus, het is alleen jammer dat hij op enkele mensen na weinig hulp krijgt, hij staat
meestal alleen te werken, ik heb hem in het begin wel geholpen, toen het gehele casco van
de twee nieuwe kleedkamers klaar was kwam ik voor de tweede keer met hart klachten in
het ziekenhuis terecht en werd mij door de dokters aangeraden geen zwaar werk meer te
doen, natuurlijk zijn er wel wat mensen geweest die het een en ander gedaan hebben en is
er ook nog wel hulp van buitenaf geweest zo heeft de firma Rieske al het materiaal voor een
heel lage prijs geleverd, en heeft Jan Weerden al het installatiewerk gedaan voor de
douches, W.C. waterleiding etc. Vergeef me als ik toch iemand vergeet te vermelden. ledere
vereniging streeft er natuurlijk naar om groter te worden anders is er geen bestaansrecht
meer, maar het houdt ook in dat er altijd weer geld nodig is om dit alles te realiseren. De
banken geven aan sportverenigingen geen leningen meer omdat de gemeente niet meer
garant wil staan wat vroeger wel het geval was. Wakker blijven is dus nodig, we hebben
natuuriijk ook wel eens mindere tijden gehad, ook wat het bestuur betreft, al hebben we nooit
een echte bestuurscrisis gehad, hiervoor hebben we gelukkig nog behoorlijk wat oudere
leden die dit tijdig signaleren, en niet schromen om in te grijpen als dat al nodig mocht zijn.
Om een vereniging goed draaiende te houden moet je een goed bestuur met een volledige
bezetting en een goed kader hebben, als je dat eenmaal hebt is het veel gemakkelijker om
een vervanger te vinden als er iemand weg vatt, als het niet goed draait wil niemand een
fege plaats opvullen, het is dus zaak je oren en ogen goed open te houden om problemen te
voorkomen. De juiste mensen op de juiste plaats, mensen met een eigen inbreng, maar die
ook bereid zijn compromissen te siuiten, en wat heel belangriik is, goed voorbereid naar een
vergadering komen en bereid zijn om mensen die toch niet blijken te functioneren de 2.g. ja
knikkers op een nette manier te lozen, zodat alle functies goed bezet blijven, Bij Sagitta
worden er naast het korfballen nog vele andere activiteiten georganiseerd. Elk jaar wordt er
voor de aspiranten en pupilten een drie daags pinksterkamp georganiseerd. Daarna allertei
activiteiien zoals bingo en klaverjas avonden, zwemmen en schaatsen met bepaalde
groepen, St.Nicolaasfeest voor de jongste leden, Nieuwjaarsreceptie etc. Korfbal is zoals de
meeste mensen wel zullen weten een echte familie sport waar jong en oud zich thuis voelen.
In 2006 is ons viaggenschip in de zaal gepromoveerd naar de eerste klasse, nog nooit
hebben zij zo hoog gespeeld, Maar naar het er nu uitziet moeten we vrezen dat zij zich niet
zullen handhaven in deze klasse, en zullen zij weer in de tweede klasse verder moeten.




Momenteel hebben we een sterk bestuur onder leiding van Arjan Nugteren, en niet te
vergeten al die mensen die in allertei commissies zitten en natuurlijk Piet en Lies die al 28
jaar de kantine runnen daamaast is Piet ook nog wedstrijd secretaris van de aspiranten en
pupillen. Dat men dit bij de club waardeert blijkt wel uit het feit dat Piet door het bestuur werd
voorgedragen voor een onderscheiding, die werd gehonoreerd, zo werd hijin 2001 tot Ridder
in de orde van Oranje Nassau benoemd en het feit dat er op het Sagitta terrein een Piet en
Liesplein een C v.d. Padpad en een Kees Jabaaijlaan zijn gecregerd geeft dat nog eens
extra aan. Als ik voor mij zelf spreek vind ik het een hele eer dat zij mij wat jaren geleden tot
ere voorzitter benoemd hebben en dat zij mij nog steeds bij alle onderhandelingen die van
belang zijn blijven betrekken. Met zijn allen verrichten zij veel werk zodat de vereniging sterk
blijft. Ik heb getracht het wel en wee van 50 jaar Sagitta op papier te zetten, er zullen best
wat wapenfeiten vergeten zijn, dat moet u mij dan maar vergeven. Het moet u natuurlijk wet
opgevalien zijn dat ik weinig schrijf over de sportieve prestaties van de vereniging, ik heb me
voornamelijk altijd bezig gehouden met besturen, organisatie en financién, mijn motto is doet
datgene waar je goed in ben. Het sportieve deel heb ik altijd aan anderen overgelaten,
hopelijk maakt iemand daar ook een verslag van, dat zou het gehele verhaal completer
maken. Tot slot moet me dit nog van het hart, ik heb mij altijd met heel veel plezier ingezet
voor het wel en wee van Sagitta en met mij vele mensen. Het is dan ook een goed
georganiseerde vereniging met een grote samenhang waar het prettig werken is en waar
men ook nog gewaardeerd wordt. Tot slot als u op bovenstaande terugblik over het bestaan,
het reilen en zeiten van de C.K.V. Sagitta, wil reageren, hetzij negatief of positief of iets
anders wil aandragen kan dat op mijn e.mail adres ¢ jabaaij.@gawab.com

onderhandelingen die ik namens Sagitta heb mogen verrichten. lk heb getracht het wel en
wee van 50 jaar Sagitta op papier te zetten, er zullen best wat wapenfeiten vergeten zijn, dat
moet u mij dan maar vergeven.

Ere voorzitter C.Jabaaljj




