Kantine als domein

voor Martijn Gorter
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Voor wie het niet weet
is het even zoeken naar
de sportvelden van KCR
(Korfbal Combinatie
Ridderkerk).

De navigatie brengt de gasten in
ieder geval naar de verkeerde kant
van de Kastanjelaan in Ridderkerk.
Eenmaal gevonden wacht de
bezoekers echter een grote
verrassing. Het twee jaar geleden
in gebruik genomen complex is
ruim, schoon en modern. Menig
sportvereniging zal met enige
jaloezie rondkijken. Martijn Gorter
(44) is vanaf 1986 betrokken bij
het Ridderkerkse korfbal. Tot 2013

was hij nog actief op het veld. Einde

korfbalcarriére, betekende niet
einde lidmaatschap. Als vrijwilliger
is hij nog wekelijks bij de vereniging

actief. Marijn: ,Mijn vrijwilligerswerk

begon in 1992 als coach van een jeugdteam.
Daarna zijn er altijd wel activiteiten geweest.
Een voorbeeld daarvan is het Pinksterkamp
waar ik tot 2015 aan de organisatie heb
bijgedragen.”

«Het nieuwe onderkomen waar we

nu gevestigd zijn is met inzet van veel
vrijwilligers tot stand gekomen. We zijn bij
veel sportverenigingen wezen kijken. Om

te zien wat goed was en wat beter kon.

Met die ervaringen hebben we de huidige
accommodatie gemaakt. Andersom komen
nu met regelmaat verenigingen bij ons
kijken. Met trots geven we ze natuurlijk

een rondleiding.” ,, Mijn vrijwilligerswerk

_ draagt ook bij in het vinden van een juiste

balans in mijn leven. Het werkt soms zelfs
therapeutisch. Na een hectische werkweek
vind ik het heerlijk op vrijdag de kantine
‘strak’ te zetten, Koelkast en voorraadkasten
bijvullen, koffieapparaat schoon, tafels en
stoelen op de juiste plaats, bloemetje op
tafel. Die dingen. Ik houd van gezelligheid,
Ben een entertainer en sfeermaker, Het
clubhuis is dan ook de plek waar ik mij thuis
voel. Als mensen op zaterdag, of na een
doordeweekse training, nog gezellig blijven
en aan een lange tafel met elkaar lol hebben,
dan geniet ik mee.”

www.kcrkorfbal.nl



